
 
 
 
 

L I T U R G I E  
 
 

voor de rouwdienst en begrafenis van 
 
 

Kees Sperling 

17 juli 1958                                                                6 december 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

op zaterdag 14 december om 12.00 uur 

in de ‘Eben-Haëzer’kerk te Ouddorp. 
 
 
 

voorganger  Ds. D. Zoet 

ouderling van dienst  Dhr. C. van der Klooster 

organist  Jan Hoek 

 



  



Aankondigingen 
 
 
Inleidend orgelspel Psalm 39 
 
 
Zingen Psalm 39 vers 3 en 5  staande 

“O HEER’, ontdek mijn levenseind aan mij; 
Mijn dagen zijn bij U geteld; 
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij; 
Een handbreed is mijn tijd gesteld; 
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit, 
De sterkst’ is enkel ijdelheid. 
 
Nu dan, o Heer’, wat is ’t, dat ik verwacht? 
Mijn hope staat op U alleen; 
Verlos mij, door Uw onweerstaanb’re kracht, 
Van al mijn ongerechtigheên, 
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat, 
Den dwazen sterv’ling tot een smaad. 
 
 
Na het zingen staand 1 minuut stilte 
 
 
In memoriam door dochter Lianne Hameeteman-Sperling 
 
 
Spreker Prof. Dr. W.J. op 't Hof 
 
 
Voorganger Ds. D. Zoet 
 
 
Voorlezen rouwbrief 
 
 
Schriftlezing Psalm 32 

1 Een onderwijzing van David. 
Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 
2 Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtigheid niet 
toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 



3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den 
gansen dag. 
4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd 
in zomerdroogten. Sela. 
5 Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. 
Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE. En 
Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. 
6 Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een 
overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. 
7 Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij 
omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. 
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; ik zal raad 
geven, mijn oog zal op u zijn. 
9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand 
heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet 
genake. 
10 De goddeloze heeft vele smarten; maar die op den HEERE vertrouwt, 
dien zal de goedertierenheid omringen. 
11 Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt 
vrolijk, alle gij oprechten van hart. 
 
 
Gebed 
 
 
Zingen Psalm 32 vers 1 

Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven; 
Die van de straf voor eeuwig is ontheven; 
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
Voor ’t heilig oog des HEEREN is bedekt. 
Welzalig is de mens wien ’t mag gebeuren, 
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 
En die, in ’t vroom en ongeveinsd gemoed, 
Geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid voedt. 
 
 
Meditatie over Psalm 32 
 
 
Gebed 
 
 

  



Zingen Psalm 32 vers 3 en 4 

’k Bekend’, o HEER’, aan U oprecht mijn zonden; 
’k Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden; 
Maar ik beleed, na ernstig overleg, 
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg; 
Dies zal tot U eenieder van de vromen, 
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; 
Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 
Gij zijt mij, Heer’, ter Schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 
G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar ’t recht doen hand’len, 
En wijzen u den weg dien gij zult wand’len; 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad; 
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 
 
 
Afkondigingen 
 
 
Uitleidend orgelspel Psalm 43 
 
 
 
 
 
 

  



Bij het graf 
 
 
Schriftlezing met korte toespraak door Ds. D. Zoet 
 
 

Apostolische geloofsbelijdenis 

1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en  
der aarde. 
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; 
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd  
Maria; 
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, nedergedaald ter helle; 
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des 
almachtigen Vaders; 
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap  
der heiligen; 
10. vergeving der zonden; 
11. wederopstanding des vleses; 
12. en een eeuwig leven. 
 
 

Begrafenis van het lichaam van Cornelis Sperling 
 
 

Zingen Psalm 73 vers 12 

’k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn Heil, mijn Toeverlaat, 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 
 

  



Dankwoord door zoon Jan Sperling 
 
Lieve aanwezigen,  
 

Het moment is gekomen om afscheid te nemen op een manier die voor ons 
allen zeer moeilijk is. Zojuist is onze vader begraven. Dat moment duidt op 
een definitief loslaten van hem die voorheen onder ons was, ruim 66 jaar 
levend en in de afgelopen dagen als overledene.   
Namens mijn moeder en zussen wil ik je bedanken, pa, voor alles wat je 
voor ons betekende: voor de liefde en zorgzaamheid die je ons gaf, vooral 
ook voor het voorbeeld dat je voor ons was in je diepe geloof en 
vertrouwen in God.   
Pa, al ben je niet meer onder ons, je hebt een onuitwisbare indruk 
achtergelaten en zo zal je altijd voortleven in ons hart. Je zult er blijvend 
zijn in onze gesprekken, waarin we herinneringen aan de tijd met elkaar 
kunnen ophalen. We nemen deze laatste stap in ons afscheid van jou in 
dankbaarheid voor de tijd die we samen mochten hebben. 
Nu zullen je dierbare vrouw, je kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen 
met Gods hulp en met elkaar de kracht vinden om verder te gaan. Steeds 
met jou in gedachten en met onze herinnering aan al je gegeven wijze raad. 
 
Namens mijn vader en ook mijn moeder en zussen, wil ik iedereen die hier 
vandaag aanwezig is, van harte bedanken voor al jullie steun. Die warme 
belangstelling betekende in de afgelopen jaren voor mijn vader en voor 
ons ontzettend veel! Het heeft mijn vader enorm geholpen en 
gerustgesteld te weten, dat hij niet alleen stond in het omgaan met zijn 
ziekte en met de zorgen die daarbij kwamen. Voor mijn moeder, zussen en 
mij betekent uw steun een grote troost in de afgelopen tijd van een heel 
pijnlijk verlies. 
 
Nu zal ik een dankwoord uitspreken, zoals onze vader dit in zijn laatste 
levensdagen tegen ons heeft uitgesproken… met zijn vraag of ik deze hier, 
bij zijn graf, aan u wil doorgeven. Hij verwoordde het zo:  
 
In de eerste plaats wil ik mijn dierbare vrouw Heleen én mijn dierbare 
kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen, die mij al die jaren hebben 
bijgestaan en zichzelf veel hebben moeten wegcijferen tijdens mijn ziekte, 
heel diep bedanken!  
Dan wil ik mijn dochter José samen met mijn schoonzoon Leo de Jong 
bijzonder danken voor de onvermoeibare hulp met de intensieve 
verzorging in de laatste periode van mijn leven. 
Mijn dochter Anita wil ik ook persoonlijk noemen in mijn dankwoord. Zij 
heeft lange tijd werkzaamheden voor mij verricht en de intensieve 
zorgadministratie op zich genomen.  



Alle familieleden die mij hebben bijgestaan, een ieder op zijn eigen manier 
en binnen zijn of haar mogelijkheden: zo bedankt daarvoor!  
 
Mijn vrienden waarmee ik zoveel mooie herinneringen heb opgebouwd: 
zonder jullie zou mijn leven minder mooi geweest zijn! Ik denk hierbij in 
het bijzonder aan: Klaas Aleman, Kees Maarten Grinwis, Ary de Ronde en 
Klaas Tanis. 
 
Nico Steijns: jij bent in de afgelopen jaren zo intens betrokken geweest en 
hebt veel schijnbare onmogelijkheden mogelijk weten te maken, vooral als 
het de reizen naar het buitenland betreft. Mijn dank aan jou is heel groot, 
evenals aan alle anderen die met mij naar het zonnige Spanje zijn gereisd. 
 
Vervolgens wil ik Dominee Heemskerk en de kerkenraad bedanken voor 
de pastorale zorg, Dominee Zoet voor het leiden van de rouwdienst. 
Dominee op ’t Hof voor de toespraak en Dominee Schreur en Wim 
Westhoeve voor de geestelijke begeleiding thuis tijdens mijn 
ziekteperiode. U heeft mij het noodzakelijke geestelijk voedsel geboden 
wat mijn gezin en ik zo hard nodig hadden. Ouderling Van der Klooster, het 
was fijn dat u mij zo vaak bezocht heeft aan de Stoofweg en de Havenweg! 
Dank daarvoor! Bij voorbaat dank ik u, voor het afsluiten van de 
condoleance en rouwplechtigheid na mijn overlijden. 
Dank aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp voor het gebruik 
van het kerkgebouw. Dank voor het medeleven van de gemeenteleden in 
deze droeve dagen. Dank dat ik kan vertrouwen op de goede zorgen van de 
heer Groeneveld en medewerkers van Eben-Haëzer tijdens de condoleance 
en de begrafenis in het verenigingsgebouw.  
Jan Hoek, hartelijk dank voor je prachtige orgelspel, dat mij altijd wist te 
raken.  
 
In deze laatste weken is mijn gezin en vooral ik dankbaar voor de 
begeleiding en de hartelijke steun van begrafenisonderneming van der 
Klooster. Het was voor mij een geruststelling, dat al zoveel voorafgaand 
aan mijn overlijden geregeld kon worden. Jullie hebben een ware helpende 
hand geboden. 
 
Wat was ik - en mijn gezin - geweest zonder het verplegend en 
verzorgende personeel van Zorgteam Integraal Zorg. Zo bedankt voor jullie 
liefdevolle en geduldige verzorging in de bijzondere en geestelijk bewogen 
laatste periode van mijn leven. Ook Jan de Jonge en Amanda Neele hartelijk 
dank voor de zorg in de afgelopen 2,5 jaar. 
 



Dokter Buth van Huisartsenpraktijk Ouddorp: zeer bedankt voor uw 
medische zorg in mijn laatste levensfase, voor de duidelijke informatie en 
keuzes die u geregeld aan mij heeft voorgelegd.  
Erasmus MC, Team Neurologie, met name Professor van Doorn en Cisca 
Peters, Team Centrale Thuis Beademing, longarts Dokter van der Kleij en 
Hélène van Dijk. Ik ben u allen dankbaar voor uw jarenlange vakkundige 
medische begeleiding! U was er zo nodig altijd! Zeker vergeet ik ook niet 
mijn dankbaarheid aan revalidatiearts Dokter Groeneweg van Revant 
Goes. 
 
Vele zakenrelaties zijn hier vandaag vast aanwezig bij mijn begrafenis. 
Tegen hen allen zeg ik een vaarwel met dank voor jullie vertrouwen!! 
Jullie zijn met velen in mijn gedachten, als ik dit verwoord, gaat het op dit 
moment veel te ver een ieder bij jullie naam te noemen.  
 
Natuurlijk een diep dankbaar woord voor de personeelsleden van de 
Branding BV. Ik heb mij altijd betrokken gevoeld bij alles wat we met 
elkaar hebben gedaan. Ik probeerde oog te hebben voor alles en 
iedereen…..wat vast niet altijd lukte. Het zal iets stiller zijn zonder mij, 
maar ik weet zeker dat jullie het werk met enthousiasme voort zullen 
zetten. Dank voor jullie inzet in de afgelopen jaren en bij voorbaat dank 
voor jullie inzet in de komende jaren. 
Toch even bij naam noem ik Jaco Oosthoek en Leo Grinwis. Dit omdat ik 
weet dat er veel werk op jullie zal afkomen. Veel vragen waar jullie vast 
nog graag overleg zouden willen hebben. Het gaat jullie zeker goed af, 
maar toch sterkte in de komende periode. 
Erik Tanis, je zal het moeilijk hebben nu een ‘vader’ in mij verloren is 
gegaan. Dank voor alles, jongen. Ik heb vertrouwen in je.  
 
Een woord van dank is ook op zijn plaats voor Henri Tanis van 
administratiekantoor Tanis: ik had geen betere administratieve 
ondersteuning kunnen wensen.  
 
Alle vrijwilligers van de Stichting “OZO” wil ik benoemen voor jullie inzet. 
OZO, een zaak die mij na aan het hart ligt en waardoor en waarmee ik kon 
meeleven met de medemens in nood. Ik hoop dat jullie werk gezegend zal 
blijven en jullie dit gedreven mogen blijven doen. 
 
Alle familieleden, buren, vrienden, kennissen en iedereen die ik 
persoonlijk vergeten ben te benoemen, ook hartelijk dank voor elke vorm 
van medeleven…. door middel van een berichtje, een bemoedigend 
bezoekje, een telefoontje of een bloemetje.  
Heel hartelijk bedank ik de kinderen van de Zondagsschool voor hun 
ontroerende kaartjes. 



Niet te vergeten: dank aan de Gemeente Goeree-Overflakkee en hun 
personeel voor de voorbereidingen van de begrafenis. 
 
Tot slot: mijn grote dank voor u allen die aanwezig zijn geweest bij de 
condoleance, de rouwdienst en die hier nu aan mijn graf staan. Dank, diepe 
dank!  
Dit waren de woorden van mijn vader Kees Sperling. 
 
Wat rest mij u als laatste dank te zeggen tegen een ieder, die op welke 
manier dan ook betekenis in het leven van onze vader Kees Sperling heeft 
gehad. Natuurlijk danken wij boven alles de Heere die ons hiertoe heeft 
ondersteund en gedragen. 
 
 
 
Memento Mori  gedenk dat we allemaal moeten sterven 
 
 
Zingen Psalm 133 vers 3 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen; 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En ’t leven tot in eeuwigheid. 
 
 
 
 
Wij vragen u  mee terug te gaan om gezamenlijk deze plechtigheid af te 
sluiten in de kerk. 
 
 
Afsluiting door ouderling C. van der Klooster 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de afsluiting is er alsnog gelegenheid tot condoleren en samenzijn 
met de familie in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’. 
U wordt dan een kop koffie/thee aangeboden met diverse broodjes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenst u een gift te geven als blijk van medeleven dan kunt u dit doen 

op onderstaande bankrekeningnummers: 

- St. OZO Zorg voor de allerarmsten NL71 RABO 0341 6368 51 
o.v.v. rouwdienst C. Sperling 

- Kerkvoogdij HHG Ouddorp NL02 RBRB 8841 4310 75  
o.v.v. Aflossing kerk rouwdienst C. Sperling 

 



Algehele leiding: Begrafenisverzorging Van der Klooster 
Hoge Pad 34, 3253 BJ  Ouddorp    tel. 0187 494834 

 

 
 
 

 
 

 
 


