


Psalm 32:1 berijmd

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor ‘t heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens, wien ‘t mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in ‘t vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid voedt.

Kees Sperling

 * 17 juli 1958 † 6 december 2024

Momento Mori (Gedenk dat we allemaal moeten sterven)

Dankbaar zijn wij voor uw persoonlijke aanwezigheid 
tijdens de condoleance en/of begrafenis. Ondanks het 
gemis en grote verdriet heeft het ons heel goed gedaan, onze 
welgemeende dank daarvoor.

Stil zijn wij vanwege de zeer grote belangstelling en het 
medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk en voor de giften 
aan de goede doelen, na het overlijden, bij de condoleance en 
begrafenis van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame 
vader, schoonvader, opa en mijn schoonzoon Kees Sperling.

Het heeft ons enorm ontroerd dat Kees in zoveel harten 
was opgenomen en dat zijn positieve levensinstelling zo’n 
enorme indruk heeft achtergelaten bij zoveel mensen.

Dank aan de vele mensen die hebben meegeluisterd via de 
livestream. Deze is ook terug te bekijken en luisteren op 
www.debrandingbv.nl/overlijden-kees-sperling 

Het geeft ons troost om te weten dat Kees nu voor eeuwig 
God mag loven en prijzen. We danken boven alles de Heere 
Die Zijn trouwe zorg aan ons gezin gegeven heeft.
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